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Nieuwsbrief januari 2025 
 
Dag allemaal, 
 

Nieuw zijn de blaadjes aan de bomen, 
Nieuw zijn de jaren die steeds weer komen, 

Een bloeiend en boeiend jaar gewenst. 
 
Na een geslaagd kerstfeest blikken we vooruit naar het nieuwe jaar en we starten met 
een leuke vertelling. 
 

Dinsdag 28 januari om 14 uur in De Burcht 
“De Vrouwen van Ensor” 

door Isabel Vandemaele 
 
Een fijne humoristische vertelling over alle vrouwen die een belangrijke rol hadden in 
het leven van Ensor. 
Tevens is dit een mooie afsluiter van het Ensorjaar. 
 
Na het verhaal is het tijd voor een hapje en een drankje op het nieuwe jaar 
aangeboden door OKRA. 
 
Inkom 8 euro, inschrijven bij je contactpersoon. 
 
Ledenwerving. 
 
Alle leden die hun lidgeld al betaald hebben krijgen nu hun lidkaart. 
De overige zullen nu door hun contactpersoon aangesproken worden om hun 
lidmaatschap te hernieuwen. 
We hopen op veel positieve reacties. 
Wie sportverzekering heeft betaald zal langs deze weg ook zijn sportkaart, samen met 
het attest voor de mutualiteit ontvangen. 
 
Email-adressen. 
Reeds heel veel leden beschikken over een emailadres, maar wij stellen vast dat wij 
nog niet over alle mailadressen beschikken. 



 
 
 

 

Leden die nog nooit een mail gekregen hebben van OKRA Gistel, zullen waarschijnlijk 
niet in ons bestand zitten. 
Daarom durven wij jullie vragen om uw mailadres naar ons door te sturen. 
Dat kan simpelweg door een mail te sturen naar : lieve_vervaeke@hotmail.com. 
 
 
Wie goed vertrouwd is met de sociale media kan ook eens een kijkje nemen op de 
website van OKRA: https://okra.be/west-vlaanderen/gistel/ 

Of een blik werpen op facebook, daar worden regelmatig foto’s op gepost over de 
activiteiten van okra Gistel. 
 
OKRA Academie. 
 
Solotheater “Van Paemel spreekt” 
Jacques Lesage brengt een aangrijpende bewerking van het gekende toneelstuk van 
Cyriel Buysse. 
Woensdag 22 januari om 14 uur in De Balluchon te Koekelare. 
Inkom 8 euro, ter plaatse te betalen. 
 
Een jong-gepensioneerde vertelt…. 
 
Geluk 
 
Tis zo simpel en toch zo moeilijk.  Gelukkig ist weere (ge)lukkentijd.  Mo ton 
komt die Rus weere roet in het eten smyten, zelfs de eeuwige kalmte zelve, 
zijne Marc Rutten begint de schiete in zyn broek te kriegen, spoar mo je geld 
weere in een kouse goe verstopt predikt ie. 
Zie me echt wel zovere, geen mens die dat hier wilt of kan geloven. Al uze 
dromen en wenschen no de wup en een zalige vredige Kerst, vergift het.  We 
rijden in stilte met uze nieuwe elektrieken auto het jaar ut en durven 
voorzichtjes hopen dat de wereldtoestand beter wordt.  Dan wordt Trump 
bovendien de man van het jaar volgens het magazine Time. Wo go me no 
toe?!  Krijgen we hier ook straks een dictator(-es of x)  aan de macht, ik denk 
aan Petra, Didier of Zual, nog liefst die latste peis ik azo. Verlicht despotisme 
zou misschien zelfs de reddinge van o.a. uze bekakte financiën kun 
zyn.  Genoeg, tot de orde van de dag.  We maken ons klaar voor het nieuwe 
jaar. We zijn hier een eerder serieus dieet gestart, het  werpt reeds wat 
vruchtjes af en zo wordt het mandje met goede voornemens reeds degelijk 
gevuld.  Een vrij constante betere eet- en drink-attitude wordt de uitdaging van 
het volgende jaar.  En misschien daarbovenop  een poging om rustig te blijven 
en niet mee te gaan in een opbod van agressief verbaal geweld naar “lieve” 
mensen toe. 
  Voila het mandje is vol genoeg zeker.  Ik wens jullie alvast alle mogelijke 
vrede en een uitstekende gezondheid.  Probeer de leuze PD-kwadraat 
bovendien toe te passen.  Positief denken en praktisch denken. 
Tot geneughten. 
 
P.s.  Den bockie en de mohsin zijn zeker nie goe bezig, hi ha! 


