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21 februari stond onze eerste rit van de LOM gepland. Wat hebben we ernaar uitgekeken. 

Murphy stond al vroeg in de startblokken. Maar goed dat Victor de Murph effe triggerde. 
Anders had die daar al om 8 uur gestaan.  

Bij vertrek lag de weg er zeer nat bij. Eigenlijk niets nieuws. Maar volgens de 
weerberichten zou het droog blijven. 

Dus sjezen we richting Maasmechelen. Komen we in As staat daar de politie. 

Iedereen moest stoppen. Is het de beurt aan Murphy. Wat doet die? Aan die agent 
vragen of er moest gezogen worden. Die agent was jong en nog in opleiding. Dus 
Murphy heeft moeten blazen en nog eens blazen . 

Al grinnikend komen we aan de poolparking. Tuurlijk was er geen kat te zien. 

Toch kwamen er al vrij snel de eerste vroege vogels.  

Om 10 uur was er een typisch Murphy moment. Onze Erik H komt daar aangereden en 
komt met de opmerking “ Zijn ze al weg? “ . Nee Eric, we vertrekken 
pas om 11:00 uur. Waarop Eric prompt op antwoord “ Dan ben ik vandaag op tijd “ 

Al vrij snel gingen de bloemen , al dan niet met de pot over en weer.. 

De sfeer was meteen gezet. De nieuwe leden keken verbaasd en vroegen zich af wat er 
loos was.  

Maar vrij snel zagen ze dat het goed was. 

Tegen een uur of 11 werd de kaap van 50 motards gerond. 

Tijd om de troepen toe te spreken. 

Wie had het gedacht, Murphy de bescheidenheid zelve neemt het woord.Tja dat blijkt 
onze nieuwe voorzitter te zijn . 

Meteen hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan de aanwezigen ,de 
leden van het bestuur voor te stellen. 

We hebben ook onze kernwaarden nog eens omschreven. 

Plezier, veiligheid en zorg dragen voor elkaar. 



We komen om plezier te maken. We doen dat op een veilige manier volgens onze 
eigenste huisregels. We dragen zorg voor elkaar. 

Dan is het aan onze roadmanager om de troepen toe te spreken. Ook onze JC maakt 
duidelijk dat de huisregels van belang zijn voor een veilige rit. 

Eindelijk zijn we klaar voor het vertrek.  

Het eerste traject is ongeveer 61 km en brengt ons naar Aubel. 

De lucht is grijs en het landschap lijkt op een verzadigde spons. Geen boer heeft het 
aangedurfd om te gaan ploegen. De velden en weilanden liggen nog in wintermodus. 

De knotwilgen zijn gesnoeid. De heggen staan er houterig bij. Hier en daar komen we 
fruitbomen en een verloren wijngaard tegen. Ze hebben één zaak gemeen, dat is het 
houterige en het knoestige. 

Het traject in Nederland brengt ons langs mooie verzorgende vierkantshoeven naar 
weer een verloren kasteeldomein.  

De wegen beginnen te slingeren en de bochten nodigen dan weer uit om te gaan 
snijden. Maar we moeten ons inhouden. Het is ontzettend nat en hier en daar heeft een 
tractor stukken vettige aarde over de weg gestrooid. 

Holle wegen die in de zomer mooie groene tunnels vormen zijn vandaag gewoon bruine 
vettige kanalen. 

De temperatuur zit ondertussen al boven de 15 graden. Maar die nattigheid zorgt toch 
voor dat sombere. 

Eindelijk komen we aan onze stopplaats. De rest van de bende is ook daar. Met het 
nodige jolijt nuttigen we onze broodjes. Bij een bak koffie met warempel een stralende 
zon gaat het richting 20 graden. 

Als de zon erdoor komt verandert niet alleen de wereld maar ook ons gemoed.  

Klaar om het volgende traject aan te vatten. Bij een stralende zon wordt het wegdek 
snel droog. Daar dienen zich de bochten aan. We kunnen de bochten eindelijk gaan 
snijden. Het is genieten. Het landschap nodigt ons uit om er echt voor te gaan. Komen 
we boven een heuvelrug moeten we plotsklaps ons stuur serieus vast gaan houden. 
Rukwinden niet normaal. Het scheelde niet veel of Murphy was door het landschap 
gefladderd.  

Komen we Wallonië binnen dan is het rijden over een wasbord. Het enige positieve is dat 
uw nierstenen daar van los komen. 

Dan gaan we de Maas over, een paar keer het Albertkanaal om dan bij een stevige pus 
20 graden bij onze eindbestemming te komen. 



Beginnen ze daar te praten over scheiterij, tja met de Okratards van de LOM is alles 
mogelijk. Maar blijkbaar ging het over de Sjieterie of zoiets. De schutterij in het 
plaatselijk dialect. 

Het was gezellig keuvelen daar en nagenieten van een prachtige dag. 

Onze nieuwe leden vonden dat het goed was. 

Wat wil je meer. 

Tijd voor een dankjewel  

Dankjewel voorrijders, jullie hebben zorg gedragen voor onze nieuwe leden. 

Dankjewel voorrijders omdat jullie ons veilig naar de bestemming hebben gebracht. 

Ook Eén dankjewel aan het bestuur, zonder hun geen werking. 

Dankjewel aan JC onze roadmanager, het was weer meer dan af. 

Dankjewel Okratards van de LOM, zonder jullie geen sfeer en geen verhalen.  

You know the drill 

Murphy out 

 

 


