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Maandblad 

 

Ode aan alle moeders… 
 
Dit is een ode 
Een ode aan alle moeders 
Moeders van mensenkinderen 
Maar ook moeders van onze dierenvrienden 
Voor de moeders die hier niet meer zijn 
En voor de moeders die leven met de 
“ikhebzenooitmogenkrijgen” pijn 
 
Dit is een ode 
Een ode aan moeder natuur 
Een ode aan moeder de vrouw in al haar puur 
 
Dit is een eerbetoon aan alle vrouwen  
Die met zachte kracht de liefde 
Op moeder aarde ontvouwen 
 
 
 
 
 

Fijne Moederdag voor alle moeders! 
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Wekelijkse dinsdagnamiddag activiteiten in de gemeentelijke feestzaal Beersel 
 

- Praatcafé: van 14.00 tot 17.00 uur: iedereen is welkom voor een gezellige babbel 
- Kaartspel: van 14.00 tot 17.00 uur 
- Turnen: van 14.45 tot 15.45 uur 
- Lijndans: van 16.00 tot 17.00 uur⇒ Opgelet! Geen lijndans op dinsdag 6 mei! 

 
 

 

UITSTAPPEN EN EVENEMENTEN IN EIGEN TREFPUNT EN DE REGIO 
 

Daguitstap Regio Brussel naar Bois-du-Luc en Mons – maandag 5 mei 2025 
 

Vertrek om 7.45 u. in Alsemberg op de parking van CC De Meent 
Op het programma staan: 

- 8.30 u.: ontbijt in wegrestaurant Nijvel 
- 10.00 u.: gegidste rondleiding in de mijnsite van Bois-du-Luc 
- 12.15 u.: middagmaal in restaurant “Le Saint Germain”, 

Grand-Place, Mons 
- 14.15 u.: gegidste stadswandeling in centrum Mons (vrije 

deelname), ofwel vrije tijd om te kuieren en te genieten 
van de Markt en de straten daarrond. 

- 17.00 u.: avondboterham 
- 17.45 u.: vertrek huiswaarts 

(Inschrijvingen zijn afgesloten) 
 
 

Woensdag 7 mei 2025 – ledenbijeenkomst vanaf 13.30 uur 
 

Mei, de bloeimaand of Mariamaand, is ook de maand waarin we Moederdag vieren. We zetten dus 
vandaag alle (over-)(groot-)moeders van ons trefpunt “letterlijk” in de bloemetjes. Elke vrouw verdient 
het om zich op zijn mooist te voelen en wordt hier vandaag geholpen door Mady’s Mode. 

 
 

OKRA Regionale bedevaart naar Dadizele - vrijdag 16 mei 2025 
 

Verloop van de bedevaart: 
- 9.45 u.: aankomst met koffie en koek 
- 10.45 u.: eucharistieviering in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van 

Dadizele 
- 12.30 u.: 3-gangen middagmaal 
- 15.30 u.: Mariahulde 
- 16.30 u.: vertrek naar huis 

(Inschrijvingen zijn afgesloten – opstapplaats en vertrekuur worden later meegedeeld) 
 
 

Woensdag 4 juni 2025 – ledenbijeenkomst vanaf 13.30 uur 
 

Het is nu de beurt aan de (over-)(groot-)vaders om gevierd te worden. We doen dit vandaag met Bart Boullart met 
een krachtige humoristische show die onze lachspieren op de proef zal stellen. 
Ook koffie en taart ontbreken uiteraard niet. 

 
 

Zaterdag 7 juni en zondag 8 juni 2025 – Eetfestijn OKRA Alsemberg 
 

Het jaarlijks eetfestijn bij onze OKRA vrienden van Alsemberg gaat door op zaterdag 7 juni van 17 tot 21 u. en op 
zondag 8 juni van 11.30 u. 
Waar: de Moriaan, Witteweg 20 – 1652 Alsemberg. 
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Vrijdag 27 juni 2025 – een dagje aan zee met OKRA Beersel 
 

In de voormiddag voorzien we een gegidste rondleiding in het 
NAVIGO Visserijmuseum in Oostduinkerke. 
Het museum biedt een diepgaande kijk op de evolutie van de 
visserij, van de oude vissersboten tot aan de moderne 
visserijtechnieken. We ontdekken er o.a. het harde en eenzame 
leven van vissersvrouwen. 
In 2024 werd een nieuwe vleugel geopend met de “Potviszaal” met 
potvis Valentijn! 
Het museum is toegankelijk voor minder mobiele personen en ook 
tijdens de gidsbeurt wordt hiermee rekening gehouden. 

 

Rond het middaguur genieten we in brasserie “Beukenhof”” in Oostduinkerke van een 2-gangen menu: 
Roomsoep van de chef – varkenshaasje met lichte mosterdsaus, warme groentjes, kroketjes – koffie/thee 
 

In de namiddag genieten we van een vrije namiddag in Oostduinkerke voor een strandwandeling, 
shopping in de winkelstraat of een gezellig terrasje. 
 

De terugrit is voorzien tussen 17.30 en 18 uur. 
 

Prijs: 65 euro - Inschrijving en betaling uiterlijk op 13 juni 2025! 
 
 

Daguitstap Regio Brussel naar “Lierke plezierke” - Vrijdag 18 juli 2025 
 

“Lierke plezierke”, “Schoon Lier”, “Pallieterstad”, Lier is het allemaal. Deze historische stad, met zijn 
wereldberoemde Zimmertoren, biedt voor elk wat wils: vele gebouwen zijn Unesco Werelderfgoed, cultuur, pintje 
pakken, shoppen,… dit onder de mooie tonen van de 52 klokken van de beiaard.  
Op het programma staan: 

- 9.15 u.: koffie/thee met ontbijtkoek in “Hof van Aragon”. 
- 10 u.: gegidste wandeling van 2 u. doorheen de plaatselijke straatjes op 

zoek naar mooie plekjes 
- 12 u.: middagmaal in “Hof van Aragon” (1 glas wijn, bier, frisdrank 

inbegrepen) 
- 14 u.: vertrek naar de aanlegsteigers van de “Moedige Bootvissers”. 
- 15 u.: aan boord van een authentieke palingschuit maken we een 

rondvaart op de Binnennete en zien we een andere kant van Lier. 
- 16 u.: vrije tijd 
- 17 u.: avondboterham in “Hof van Aragon” 
- 18 u.: tevreden naar huis 

 

Prijs: 75 euro – Inschrijving en betaling uiterlijk op 26 mei 2025 
 
 

Donderdag 25 september 2025 – met OKRA Beersel naar de abdij van Maredsous 
 

In de voormiddag staat een “Smaaktoer” gepland. We ontdekken zo de 
microbrouwerij en het nieuw aangeplante hopveld, we bezoeken het “Klein 
Kaasmuseum”, en we eindigen met een proeverij van de verschillende bieren 
vergezeld van kaas. 
 

Rond het middaguur genieten we in de cafetaria “Le Saint-Joseph” van een 2-
gangen menu: Stoofvlees met donker Maredsous bier en frietjes – mousse van 
Belgische chocolade met schilfertjes – een glas wijn en water – koffie. 
 

In de namiddag kan iedereen op eigen tempo genieten van de omgeving. 
 

 

Prijs voor deze uitstap komt in ons volgend krantje. 
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Verjaardagen in mei 

Dag Naam 
1 Sergeant Josse 
2 Van Wilder Regine 
8 Strauwen Monique 
9 Denayer Lydia 
10 Herreman Monique 
12 Felis Lea 
18 Loeckx Francine 
18 Millaire Julienne 
21 Mahu Els 
21 Stapels Josette 
24 Backaert Marc 
24 Van Laethem Anny 
29 Vanantwerpen Christiane 

WANDELING OP 15 MEI 

Vandaag gaan we naar Sint-Genesius-Rode voor de “Kwadeplas” wandeling van 
±3,5 km. 
Samenkomst en vertrek om 14 uur aan de “Petanqueclub”, Kwadeplasstraat 32 
in Sint-Genesius-Rode. 
 

Heb je geen vervoer, bel dan voor 12 uur naar Jean Claude (0476 309855) en je 
wordt om 13.30 uur opgepikt op de parking naast de kerk in Beersel. 
 

PS: foto’s van de wandelingen kan je zien op www.okra.be/trefpunt/beersel  

 

 
Volgende nieuwe leden hebben we mogen 
verwelkomen in ons trefpunt: 

- Vandenplas Jos en Vanantwerpen Josee uit Lot 
 

Ook Timmerman Julien mochten we opnieuw 
opnemen in onze familie. 
 

We danken hen voor het vertrouwen en hopen hen 
regelmatig te mogen ontmoeten op één van onze 
activiteiten. 
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WANDELING HALLE - DONDERDAG 20 MAART 2025 
 

Onze OKRA wandelvrienden hadden weeral eens een speciale wandeling voorzien 
met een rolstoel voor Nand. Onze goede “prive chauffeur” Vital kwam ons thuis 
ophalen. Jean Claude en Liliane die maakten hun opwachting, Jean Claude met de 
rolstoel en Liliane die had een kleine 10 maanden oude wandelgenoot met een vinnig 
klein snebberke mee.  
Aan het Café Blauw & Geel op de Biezeweide in Sint-Rochus Halle kon onze 
wandeling starten. 
 

Met 14 wandelgenoten mochten we genieten van een stralend lentezonnetje, er was 
geen wolkje te bespeuren. Jean Claude gaf wat uitleg over wat er vroeger allemaal 
was geweest: een brouwerij, een goede slagerij, een firma die bouwmaterialen 
verkocht. Het is er wel allemaal verdwenen. 
Met veel enthousiasme duwde Jean Claude de rolstoel in de hellende straat naar 

boven. Dan kwamen we aan de hoge 
oversteekbrug (de brug van verloren geld 
genoemd). We maakten een lus en 
kwamen zo terug op ons vertrekpunt. 
 

We maakten dan nog een tweede wandellus, en ontdekten het kleinste 
huisje van Halle gebouwd in 1938. In die tijd was men al gelukkig met zulk 
een kleine woonst.  
Onze tweede stuurman Jos mocht nu het sturen overnemen voor weer 
een eind bergop. Van daaruit had men een mooi vergezicht. We 
passeerden stellingen om de hoogspanningskabels op te vangen die 
weldra gaan verdwijnen. De hele buurt zal daar zeker blij om zijn, want 
het is een dicht bebouwde buurt. Het was een hele ontdekking voor ons 
om die veranderde omgeving te zien.  
 

Na die deugddoende wandeling konden we samen nog wat nagenieten 
bij een drankje. We zijn dankbaar voor dit mooie initiatief. Vooral dank 

aan onze prive chauffeur, onze rolstoelbegeleiders en om het gezellig op 
stap zijn. We wensen jullie nog veel wandelgenot. 
 

NAND & JULIENNE  
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Heimwee 
 
Viviane Burssens had te kampen met heimwee naar de toestellen van weleer……….. 

(SeniorenNet – 18/03/2025) 
 

Zowat elke dag sta ik in de keuken op het dagelijks middagmaal te bereiden. 
Doorgaans gebruik ik dan meerdere toestellen tegelijk: de kookplaten om aardappelen en groenten gaar te maken, de 
oven om een stukje gebraad te bakken, de magnetron om de soep op te warmen… 
 
Er gebeuren inderdaad veel dingen tegelijk, maar toch is het niet die vorm van multitasking die me stress bezorgt, wel 
de indicatiegeluiden die aan al die apparaten gekoppeld zijn. Het keukengebeuren speelt zich af tussen displays en 
schermpjes en gebeurt met een lichte toets van een vinger op gevoelige touchscreens. 
 
Telkens de kooktijd van de gerechten ten einde is, krijg ik een signaal. De oven begint te piepen, de magnetron geeft 
meerdere seintjes, de kookplaat waarschuwt me luidkeels en als ik tegelijk de vaatwasser gebruik; komt daar nog eens 
een irritant zoemend geluid bovenop. 
Bovendien heeft elk toestel nog een waarschuwingslampje of een flikkerlichtje en geeft iedere display ook nog de 
juiste tijd aan. 
 
De moderne keuken heeft meer weg van een controlekamer van de Nasa dan van een gezellige plek om tijd te 
spenderen met je gezin. 
 
Vaak bekruipt mij dan ook een gevoel van heimwee naar de tijd dat ik als kind met mijn ouders bij mijn grootouders 
woonde. In gedachten bevind ik me weer in hun keuken. 
 
De spil van de keuken was de Leuvense stoof, een multifunctioneel gebruiksvoorwerp dat werkelijk in bijna alle 

huishoudelijke taken voorzag. 
Op de eerste plaats verschafte het een deugddoende warmte tijdens ijskoude 
winters, maar de plattebuiskachel, zoals ze soms ook werd genoemd, diende ook 
als fornuis. Dat kon, doordat de warmte eerst door de kast werk gevoerd en pas 
nadien door de schoorsteen. In de kachel bevonden zich rookgaten die konden 
worden verkleind. De Mechelse stoof, of Brabantse kachel, twee andere 
benamingen voor dit praktische object, bestond uit een vierkant onderstel en een 
aslade. 
Aan de zijkant waren twee ijzeren stangen bevestigd. Daaraan werden 
handdoeken gehangen om te drogen en ook de stoofhaak. 
Iedere dag moest de stoof worden aangemaakt. Eerst werd krantenpapier in 
brand gestoken, daarna werden kleine blokjes aanmaakhout gebuikt. Als het vuur 
goed was aangewakkerd, volgden de kolen. 
Met de pook werd alles goed aangestookt. 
 
Hoe vaak hing ik als kind niet rond mijn grootmoeder als zij het eten bereidde: 
dampende soep, spek met eieren, aardappelen met een flinke schep zout, want 

toen wist men nog niet dat zout een grote boosdoener was. 
 
De stoof diende ook om water te warmen voor de afwas, voor de was en zelfs voor een warmwaterkruik. 
En als er moest gestreken worden werden de gietijzeren ijzers erop opgewarmd. 
 
Als ik moegespeeld en rillend van kou van buiten kwam, werden mijn pantoffels even in de oven gelegd om ze lekker 
warm te krijgen. 
 
Toch gaat er niets boven de avonden waarop iedereen rond de Leuvense stoof was geschaard en er volop verhalen 
werden verteld bij het rustgevende tikken van breinaalden. 
 
Maar plots word ik bruusk uit mijn dagdroom gehaald door het doordringende fluitsignaal van de magnetron…….” 
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