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Nieuwsbrief mei 2025
Laat gaan wat het was.
Accepteer wat is.

Omarm wat komt.

De paaseitjes zijn verdeeld en opgegeten. Tijd om naar buiten te komen.

Woensdag 14 mei: mei bedevaart en bezoek aan het borstelmuseum in Izegem. Het
is tijd om in te schrijven!

Woensdag 21 mei: start fietsvakantie. We wensen de fietsers een deugddoende
vakantie.

Dinsdag 27 mei: lezing "De MUG-heli van West-Vlaanderen.
Om 14 uur in De Burcht.

Door Alain Desmale.

Alain was jarenlang beroepspiloot bij defensie en Mug-piloot .Hij brengt ons een rijk
geillustreerde presentatie over het wel en wee van het werk van een helikopterpiloot.
Zeker de moeite waard om te komen luisteren naar zijn verhaal.

Inkom: 8 euro, inschrijven bij je contactpersoon.

Zondag 25 mei afsluiting van de Boebs en opening van het Defever wandelpark.

Column van een jong-gepensioneerde
Als de wereld rond is waarom draait dan alles vierkant?

De wereld draait de laatste tijd helemaal tureluurs, er zijn geen zekerheden meer,
alles op losse schroeven en hoe minder bagage hoe meer lawaai het maakt en
blijkbaar worden die lawaaimakers nog het meest gevolgd ook. Een aantal
pertinente , dit denken ze toch van zichzelf, aantwerpse “dames”gaan ons weldra
diets maken wat de alles zaligmakende levensprincipes zijn. Weer een korf van hole,
smakeloze maar vooral shockerende reality-tv die enkel de bedoeling heeft om hoge
kijkcijfers te halen. Overweldigd door al die prietpraat geraken mensen vervolgens
helemaal de draad kwijt en moeten ze op zoek naar een nieuwe therapie. Kippen



knuffelen is de nieuwe rage. Goeie poging, het jammere is wel dat we blijkbaar hun
scharreleieren niet meer mogen eten. Eet bio batterij-eieren, die zijn zo gezond want
de leggers hebben geen buitenlucht gezien. Wat dan waarschijnlijk ook niet meer
mag gezien pfas-risico is dat ze zoals in den goeien ouwen een mens met

een trauma van een drama een spade gaven met het verzoek minstens 10 are te
spitten. Na alles uitgewerkt te hebben op de barre grond bleek er blijkbaar finaal een
toonbaar patroon te zitten, in het geleverde werk, op het einde van het spitproces.
Dan kon het zaaien beginnen. Toch een stuk eenvoudiger en rendabeler bovendien,
deze therapie, nee?

Tot slot, na de dood, na de dood, er is leven, er is leven na de dood. Straks komen
alle groten der aarde samen om de overleden paus te gedenken, mogen ze in zijn
voetsporen treden en samen een schietgebedje lezen voor een vreedzamer, gezelliger
ronde wereld.



