
 
 
 
 
Nieuwsbrief september2025. 

 
 

Dag iedereen, 

 

Laat achter je wat was. 
Laat gaan wat moet. 

Laat zijn wat is. 
 
We hebben genoten van een lange, warme en zonnige zomer. 

Tijd dat we met okra de draad weer opnemen. 
 

Dinsdag 23 september: Uit vakantiefeest. 
Om 14 uur in De Burcht. 

 
Optreden van de muziekgroep Rudy en Nick. 

Inkom 8 euro. 
Inschrijven bij je contactpersoon 

 
Donderdag 18 september: Daguitstap van OKRA. 

Er kan nog steeds ingeschreven worden. We hebben mooi weer besteld. 
De uitnodigingen zijn in juni al verdeeld. 

 

Sport. 
 

Maandag 1 september start het turnen opnieuw. 
De lijndansers  zijn al vroeger begonnen. 

Er wordt nog steeds gefietst op vrijdagnamiddag, nog tot eind september, of langer 
als het weer het toelaat. 

 
Fiets- en wandelhappening. 

Dinsdag 9 september te Bredene. 
Alle fietsers hebben een uitnodiging gekregen van Erik. 

 
Bonnenboekje. 

Deze maand worden de bonnenboekjes verdeeld. Er staat altijd wel iets interessants 
in! 

 



Hernieuwing lidgeld 2026. 
Zoals de meesten al hebben vernomen is het lidgeld aangepast. 

 
• OKRA-lid:   33 euro 

• OKRA-gezinslid:  56 euro. 
• Bewoner WZC:       13 euro 

• Partner    13 euro. 
• Sportclub:   12 euro. 

 
Het lidgeld 2026 kan overgeschreven worden op de rekening van OKRA-Gistel 

BE88 0682 4691 4941, met vermelding van de naam van het lid. 
 

Nieuwe leden kunnen vanaf september ook ingeschreven worden. Deze zijn lid voor 
de rest van 2025 en 2026. 

Tevens krijgen de nieuwe OKRA-leden die ook CM lid zijn 10 euro teruggestort. 

Zie begeleidend schrijven van OKRA. 
 

Herfstconcert. 
Dinsdag 14 oktober om 14 uur in De Panne. 

Feestzaal Gemeentehuis, Zeelaan 21. 
Graag tijdig inschrijven. 

Zie bijgevoegde folder. 
 

Extra-Activiteit. 
De Gezinsbond en OKRA hebben de handen in elkaar geslagen voor een extra 

muzikale namiddag. 
Vrijdag 17 oktober om 14 uur in De Burcht. 

Zie bijgevoegde uitnodiging. 
 

Column van een jong-gepensioneerde 

 
Men last van een ferme puste, een verschrikkelijke zwère. 
 

No myn gedacht toch niks die us beter dient dan een schôan dialect om plastisch in 
woord, beeld en klank ut te drukken van wat da we willen zeggen. 

De wèreld zit met een poar vreselijke pusten, etterbuilen, en amedeki kan da 
openbarsten en openspatten, hopelik nie in us onzichte of ip uze kop.   

Tis een levende schande dat uze politiekers en al die “grote” van de wereld do niks an 
doen. Just gelik met de ipwarminge van d’erde steken ze gin poot ut, ik kun niet mi 

volgen. 
Ondertusschen komt Gistel verder in het nieuws, we zaten met te veel vliegen, een 

pfas-vervuiling en ook een blétende politieker, tmag ierook gèn scheete verkjeert zitn 
of tzitter teegn.  Bluft een hete zomer en kschreem ik achter een bitje meer woater 

voe myn plantjes en visjes, de karpers en nog een kleen holf meetertje.  Nog niet 

zorgwekkend genoeg zegt de brandweer en tzoe je veel geld kosten, vraag het aan 
een boer, dit terwijl er eingenlijk een oppomp-verbod geldig is, we zitten toch echt, 

hier ook,  in een apenlandje !  Laten we vooral niet vergeten van te bluven genieten 
van het utzoenderlijke goe weere en wellicht krigen we straks nog een 

“oudenwijvenzomer” of te  “lété indien” der bi, of oe dajt liefst zelve verbaal of fysiek 
invult, tis junder gejeund! 

 


