
      

Oktober 

is een mooie maand 

de zon wordt zachter 

de avonden gezellig langer 

zeteltje bij de leeslamp 

nagenieten van hete zomer 

we voelen ons nabij 
 

Koffienamiddag 
Op dinsdag 21 oktober om 14 u. houden we onze volgende koffienamiddag. We ontmoeten mekaar weer voor 
een gezellige babbel bij een hartverwarmend drankje en een gebakje! 

Spellennamiddagen 
Onze volgende spellennamiddagen gaan door op woensdagen 1 en 15 oktober 
dan  5 en 19 november. Voor meer inlichtingen : Myriam 0477 805 337 
 
Zangnamiddag 
Op woensdag 8 oktober vergasten Jef en Monique ons weer op een lekker ontspannende zangnamiddag. 
Smeer jullie kelen en kom met ons meezingen om 14 u. in ons OKRA lokaal!  

Darts  
Op vrije momenten kan er steeds darts gespeeld worden. Gewoon vragen aan den toog of vragen 
aan Luc als die in de buurt is, hij helpt je met veel plezier en deskundigheid!  
Gooi eens een pijltje mee … is heel ontspannend. 

Nieuw wandelinitiatief ! 
Wandel je graag? 
Op vrijdag 17 oktober om 9 u. spreken we aan de grot af voor een uurtje wandelplezier. 
Voor inlichtingen: Nicole Peeters 0475 36 41 33 

Oktober 2025 www.okraranst.be 

happy 55 + 

Agenda toekomstige activiteiten: 
woens 1 en 15 okt       Spellennamiddag 
woens 8 okt  Zangnamiddag 
dins 21 okt                  Koffienamiddag  
vrij 17 okt   Computerforum 
vrij 17 okt  Wandelen 
vrij 31 okt  Dagelijks Bestuur 
  
 
       



 
Fietsclub Plezierfietsers. 
Op elke dinsdag vertrek voor een halfdaagse aan Okralokaal om 13.30 u. Meer info op 0486 39 60 05. 
In oktober is er geen dagfietstocht voorzien. 
 
Fietsclub Sportief: elke dinsdag en donderdag vertrek aan Okralokaal om 13 u. Meer info op 0477 80 53 37 

Hobby- en Handwerkclub. Dinsdags 13 – 16 u.  Alle mensen die van kleine creatieve werkjes 
houden, naald, draad, tekenpotlood, penselen ... zullen er hun gading vinden. En uiteraard altijd 
een gezellige babbel met een koffietje of iets anders!  
Bij deze doen we nogmaals een warme oproep om dit gezellige groepje te versterken, ze komen 
bijeen op de dinsdag namiddagen, brengen naaiwerkjes enz mee, geven mekaar raad en daad! 
Meedoen!   Inlichtingen bij Maria Andriessen 03 485 62 95 of 0486 97 85 81. 

 
Lokaal is niet beschikbaar 
Alle oktoberweekends is het lokaal volzet! 
Vergadering dagelijks bestuur op vrijdag 31 oktober om 09.30 u. 
 
Computerforum – HelpMekaarCafé  
We houden ons volgend computerforum op vrijdag 17 oktober om 10 u. in ons lokaal. Onderwerpen: vragen 
staat vrij! Probeer wel enkele dagen vooraf jullie belangrijkste vragen door te mailen! 
 
Okra bridgeclub Ranst 
Wij bridgen elke woensdagavond om 19 u. en vrijdagnamiddag om 13.30 u.   
Info bij Herman Embrechts  0478 55 08 30. 

Wat is een Halve Marathon Bridge? 
 Voor de Okra leden die niet thuis zijn in kaart-termen of 
beter gezegd bridge-termen even wat uitleg. 
Op onze kaartmiddag of -avond spelen wij 7 rondes van 
telkens 4 spelletjes, wat wil zeggen dat we ongeveer 4 uur 
kaarten om 28 “giften” te spelen. Voor diegene die dit wat 
mager vinden organiseren we éénmaal per jaar onze “Halve 
Marathon” waar we vanaf 10 u. 36 bridge spelletjes spelen. 
Om dit vol te houden zorgt ons feest comité steeds voor een 
lekkere lunch. 
Dit jaar stond op de menu een lekkere soep dan gehaktkoek 
met krieken en stokbrood en voor dessert appeltaart of 
cake, dit alles home made.  

Er zijn ook bridgeclubs die een volledige marathon organiseren, dan bridget men 24 uur lang, dat is pas echt 
topsport.  

Biljart: Nieuws van biljartclub “De Ketsers” 
Dat onze (biljart)vriendenclub een goed draaiende machine is, hoeft geen betoog. Op 28 
oktober gaan wij onze kleuren verdedigen tegen de biljartclub 'Groenenhoek' uit Berchem. 
Alle supporters zijn natuurlijk welkom om onze spelers aan te moedigen. 
 
Teneinde iedereen op een voor hem zo hoog mogelijk niveau te laten spelen, hebben wij 
voor 2025 zelfs vier (4) handicaps ingericht. Na twee caps worden de resultaten berekend 

(ups of downs). Iedere biljarter doet dan ook zijn best om een zo hoog mogelijke score te behalen. 
Er wordt gespeeld op maandag-, dinsdag- en donderdagnamiddag. Inlichtingen bij Jos Van Loy  0474 56 67 83   
 



Petanque   
Op maandag 15 september hadden we ons jaarlijks kip-etentje, in tegenstelling tot vorig jaar waren de 
kippen voortreffelijk gegaard en warm, een twintigtal petanquers smulden van de kip, appelmoes, 

perziken, brood en een dessertje, overgoten met 2 drankjes naar 
keuze.  
Ons volgend etentje is gepland op maandag 27 oktober 2025. 
Wij spelen de eerste 4 maandagen van de maand met een doel: 
clubklassement, drankbonnetjes, inleggeld, tegoedbonnen. Elke 
donderdag is het training van 13.30 u. tot 15.00 u., dan pauze en 
daarna wordt er terug gespeeld met diegenen die nog willen. Probeer echter 
tijdig in het lokaal aanwezig te zijn voor je inschrijving van die dag, petanquers 
die zich aanmelden na 13.20 u. kunnen echter niet meer meedoen tenzij er 

nog een plaatsje vrij is. Na het petanquespel kan er altijd gekaart worden.  Alle verdere info bij Ingrid 0484 95 
28 11 of Annie 0485 69 19 11 of op petanque@okraranst.be. 
 
Verslag: UITSTAP NAAR LAND VAN ALTENA 4 SEPTEMBER 2025 
In de brochure van Verhoeven hadden we gelezen dat de dag zou beginnen met “koffie met een gebakje, een 
bezoek bij een “leuke” klompenmaker en ‘s middags zouden we een broodmaaltijd krijgen. Tenslotte nog 
rondtoeren met een treintje en een gidsgeleide wandeling in Gorinchem. Alles vlug van hot naar her? 

Neen hoor, tot onze aangename verrassing speelde zich de hele voormiddag en een stukje namiddag af op één 
enkele rustige plek: bij de klompenmaker van het dorpje Dussen. In een grote oude hoeve kregen we direct bij 
aankomst de beloofde koffie, hmm, met een meringuegebakje. In het klompenatelier ernaast mochten we leren 
hoe tot in de jaren vijftig allerlei soorten klompen werden gemaakt. En nu en dan mochten we ook vreemde 
klompen vasthouden of doorgeven: modellen voor dames (met lederen riempje tegen de zere voetjes), 
mannen, kinderen  piepklein en groot. Eén model was speciaal voor smokkelaars: de onderkant werd 
achterstevoren uitgevoerd. Wanneer de smokkelaar gewoon vooruit liep, deed zijn voetafdruk denken dat hij in 
de andere richting liep. 

Aan het plafond van de werkplaats en van de eetruimte hangen duizenden klompen te drogen, want het hout 
moest nat zijn om uit te frezen. Helaas vermoeden wij dat dit niet de enige reden is voor zo’n massa 
“wachtende” klompen. Hele dorpen en steden dragen nu schoenen. Daarom moest onze klompenfamilie het 
anders aanpakken. De zaak is omgetoverd tot een toeristische attractie. In het winkeltje koop je de klomp die je 
past. Voor verscheidene van onze mensen was dat een ‘mezennestje’. 

En hoe zat dat nu met dat treintje? Dat verscheen na de 
broodjesmaaltijd aan de deur. De tweelingbroer van de 
klompenman zou ons rondrijden.  Die tweelingbroer bleek de 
lollige klompenmaker zelf te zijn… Meestal rijden zo’n 
dieseltreintjes in een stad of groot domein. Deze verraste ons 
met een heerlijk ritje over oude dijken langs historische hoeven, 
een kasteel, verre landschappen. Heel rustgevend. 

Halverwege de namiddag bracht de bus ons dertigkoppig 
gezelschap naar een gezellig vestingstadje aan het water, 
Gorinchem. De meereizende gids van Verhoeven nam ons een 
uurtje mee op wandel; zij kent het stadje erg goed en kon ons 
boeien met een brokje geschiedenis. Wie niet mee wandelde 

kon een terraszitje bemachtigen en genieten van het goede weer. 

De reisduur viel mee, zowel in het gaan als bij de terugreis. Onze jonge chauffeur speelde in Merksem wel eens 
trammetje om files voorbij te steken. In Ranst waren we rond 6 u. verwacht maar te vijven waren we al terug 
thuis. 

Dit was nu eens echt een uitstap voor OKRA-mensen: overal zitplaatsen, geen haastige drukdoenerij, rustig een 
dagje weg van huis. En nog interessant ook…                                                                                                       Joris 
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Regionieuws: 
OKRA Academie Voorkempen: Raadzaal gemeentehuis Zandhoven, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven 

Op koffie met Beethoven op  23 oktober - Peter Vereecke 

Wie was die man en hoe is zijn leven verlopen?  Vele gekende werken en onbekende pareltjes passeren de 

revue met verhelderende toelichting.  

Oorlog in Oekraine op 20 november - Annemarie Gielen 

De oorlog in Oekraïne bracht een golf van verontwaardiging op gang. Dreigt er een nucleaire oorlog en wat kan 

je als burger doen tegen zo een onrecht? De Russische en Oekraïense samenlevingen liggen ver weg van ons 

bed, maar door de toestroom aan vluchtelingen komt hun leefwereld plots wel heel dichtbij. 

Nieuwjaarsconcert:  
gelieve jullie voor 20 november in te schrijven bij Myriam ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuttige Tel/GSM/E-MAIL  
Jos Van Loy                                  0474/566.783      vanloyj@gmail.com 
Bogaerts Myriam                           0477/805.337      myriam2a@hotmail.com 
Ingrid Van den Brande   0484/952.811 ingridvdb1@telenet.be 
Clerckx Peter                        03/457.58.61        0484/356.087      peterclerckx45@gmail.com 
Herman Embrechts   0478/550.830 hermanembrechtsf@gmail.com 
Luce Gevers  03/485.55.73 0485/65.56.08 luce.gevers@telenet.be 
Nicole Peeters    0475/36.41.33 peetersnicole@telenet.be 
Leo Beeckx                                0497/40.61.59      leo.beeckx@scarlet.be 
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