
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

CONTACT 
OKRA Bloemendaal-Elshout 
2900 SCHOTEN 
OKRA-trefpunt 12105 
Lokaal: Paalstraat 285 
okrabloem@gmail.com 
telefoons: 
bank:  

BE21 9790 8138 2803 
 

 

 

OKRA-team 
• Leona Loeckx 

voorzitster 
algemene coördinatie 

0478 39 10 33 
• Marc Maes 

ledenbeheer en reizen 
0495 37 36 68 

• Nancy Wouters 

portemonnee 

0474 99 00 61 
• Fons Bal 

logistiek en horeca 
0486 68 36 69 

• Martin Van Hulle  
secretaris en  
nieuwsbrief 
 0474 307 649 

 
 schoten bloemendaal-elshout 

 

 Schrijf op tijd in  

Voor de mosselen 

oktober 2025  

nieuwsbrief 
januari 2021 

  

Wat is het toppunt van mannelijke herfst? Het antwoord “Als zijn eikel 
valt” kende u misschien nog. We wilden deze oude mop (met een baard) 
gebruiken als flauw bruggetje naar de herfst en onze activiteiten van de 
komende weken. Maar we kiezen voor een serieuze inleiding, als volgt:  

Op de foto onderaan deze pagina schitteren de wandelaars van onze 
groepsvakantie in Lanaken; de fietsers waren nog ergens onderweg. Het 
werd een fijne vakantie met zon en regen op de juiste momenten. Twee 
deelnemers brengen in deze nieuwsbrief verslag uit.  

Ondertussen is de herfst begonnen met nog enkele droge frissere dagen 
en nachten die langer worden. Het herfstgevoel is terug. We hebben het 
dan even niet over de herfst van het leven. En voor we er erg in hebben 
is sinterklaas terug, voorbijgestoken door de kerstman. En we wensen 
elkaar weer een goede gezondheid en “vrede op aarde”. Net twee zaken 
waar we zelf niet veel aan kunnen doen. Of toch een beetje … 

In onze Okra zijn we niet blind voor het onheil in de wereld, maar wat 
kunnen we er hier-bij-ons aan doen? Zullen we gewoon voor elkaar 
blijven zorgen? Positief, het glas half vol. Elkaar blijven ontmoeten. 
Misschien vindt u in deze nieuwsbrief wel iets dat u aanspreekt.   

Tot binnenkort, “bij leven en welzijn”. 
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Waar vindt u ons ? 

Vlaamse zaal = Paalstraat 285  
2e witte deur links (oprijhelling) 
tegenover Appel & Ei. 

Don Bosco = Hendrik Consciencestraat 2 
(groene ijzeren poort). ‘Naast’ de kerk. 

Lariksdreef = Wijklokaal Lariksdreef 2 = 

hoek Wezelsebaan (aan glascontainers) . 

Alle lokalen zijn rolstoeltoegankelijk en 
hebben een rolstoeltoilet. 
 

 

 

Vaste activiteiten                  oktober – december 2025 

crea-hobby 
9-23 okt 
13-27 nov 
11 dec 

Vlaamse zaal – 2e en 4e donderdag – 09.30 uur 
info:  Leona Loeckx – 0478 39 10 33 
          leona.loeckx@gmail.com 

fietsen 
7-28 okt 
18 nov (einde seizoen) 

Vlaamse zaal - dinsdag – wisselende starturen  
info:  Ludo Horemans – 0495 94 80 45 
           carludbis@gmail.com 

okrans 
koersbal 
darts  

2 okt (niet op 16 en 30 okt) 
20 nov  
18 dec  

Vlaamse zaal – 3e donderdag – 14  uur 
info:  Werner Sebreghts  - 0496 25 98 97  
           hello.werner@gmail.be 

petanque  
kubb  
tafelspelletjes 

8-22 okt (einde seizoen) 
Lariksdreef - 2e en 4e  woensdag – 14 uur 
Info:  Jan Van Peer – 0479 47 27 72 
           jantje.vanpeer@telenet.be 

tai chi 
2-9-16-23-30 okt 
6-13-20-27 nov 
4-11-18 dec 

Don Bosco – donderdag – 09.30 uur  
info:  Robert De Muyt – 03 658 70 95 
           okrardm@gmail.com 

turnen 
3-10-17-24-31 okt 
7-14-21-28 nov 
5-12-19 dec 

Don Bosco – vrijdag – 10 uur   
info:  Cary Saey  – 0494 31 31 22 
          carludbis@gmail.com 

vergadering 
‘groot bestuur’ 

20 okt  
17 nov en 22 dec 

Vlaamse zaal – maandag – 09.30 uur 

wandelen 
14 okt 
20 nov (donderdag)   

meestal een dinsdag in de maand 
info:  Martin Van Hulle – 0474 307 649 

    martin.van.hulle@telenet.be  

FEESTEN 
21 okt (mosselen) 
30 okt (toneel) 
23 dec kerstfeest 

Don Bosco  
info:  Leona Loeckx – 0478 39 10 33 
           leona.loeckx@gmail.com 

 

De foto’s van Okra-activiteiten zijn van de hand van 
Chris Luyckx, Luc Verschaeren, Marc Maes, Rita De 
Vos, Ludo Horemans en Cary Saey. Ze mogen alleen 
gebruikt worden binnen onze Okra-werking. De 
maandelijkse sprookjescartoon is van Danny Maes. 

 

 
Winteruur   
In de nacht van zaterdag 25 op 
zondag 26 oktober draaien we 
de klok één uur terug.  
Een uurtje langer slapen dus.  
Nu maar hopen dat uw blaas dit ook begrepen heeft.  

mailto:eona.loeckx@gmail.com
mailto:carludbis@gmail.com
mailto:jantje.vanpeer@telenet.be
mailto:carludbis@gmail.com
mailto:eona.loeckx@gmail.com
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dinsdag  21 oktober  
zaal Don Bosco  
deuren 12.30 uur – aanvang 13.00 uur 

programma 

 Mosselen natuur à volonté met frieten. 
Hebt u liever een goedgevulde koude vleesschotel met frietjes? Dat kan ook. 

 Toog doorlopend open en karaffen plat water op tafel (tot het dessert). 
Verwendessert. Koffie en thee gratis vanaf dessert tot einde. Geen jeton nodig. 

 Viering jarigen en jubilarissen.  
Live optreden Frank Haggard. Country, TexMex, evergreens, meezingers,  …  

 

Eerst inschrijven dan pas betalen  

1. Schrijf in  -  ten laatste op 10 oktober (maar best veel vroeger want vol is vol) 

o Bel Leona  0478 39 10 33  tussen 16 en 18 uur  (niet zaterdag-zondag) 

of  mail okrabloem@gmail.com  

o Als er nog plaats is, mag u betalen. Is het volzet, dan bellen we u als er iemand afzegt. 

2. Betaal voor 15 oktober  
 contant aan uw wijkverantwoordelijke of tijdens een activiteit aan Nancy of Leona of door 

 overschrijving naar Okra Bloem (zie pagina 1). Vermeld mosselen of vlees + uw naam / namen. 

 
 

 

 

Mosselen

mailto:okrabloem@gmail.com
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Crea - knutselen  
donderdag 9 en 23 oktober    -  van 09.30 tot 16 uur    

Doorlopend open. Wip gerust binnen! 

Op 9 oktober is het een ‘gewone’ crea met handwerk, foto-

bewerking, tekenen, … babbeltje en koffie-thee. Zoals altijd. En 

’s middags halen we een broodje. Eigen knapzak mag ook. 

Op 23 oktober voegen we er iets aan toe. Met Cary maken we 

grote papieren bloemen. Gratis. Wij zorgen voor het materiaal. 

Breng zelf mee: schaar, potlood, pincet, beetje geduld en een 

lijmstift (pritt). Hebt u geen pritt dan moet u er niet speciaal 

een gaan kopen, of misschien een kleintje.  

We beginnen om 10 uur!  

Dit knutselen is gratis, maar u moet wel inschrijven bij Leona. Doe dit uiterlijk op 10 oktober.  

 

 

 

 

 

 

Herfstwandelingetje  

dinsdag 14 oktober – 13.30 uur  

ontspanningslokaal Lariksdreef 

(hoek Wezelsebaan)   

We wandelen door een stukje  

Berkenrode en Koningshof van  

en naar het wijklokaal Lariksdreef. 

Afstand: circa 3 km.  Bij regenweer houden we 
het korter en drinken we ‘iets’ meer. En zoals 

gewoonlijk nemen we rolstoelen mee voor wie 

onderweg al rijdend even wil uitrusten.   

Geraakt u moeilijk of niet op eigen kracht aan  

de Lariksdreef? Bel een bestuurslid.  

 

 

 

  

 

 
 
 

           Fietsen   
 dinsdag 7 en 28 okt  

                         vanaf Vlaamse Zaal 

13.30 uur 

Ons fietsseizoen loopt stilaan ten einde. Nog 

één keer in november en twee keer deze 

maand. Dus nog drie toertjes aan een voor 

iedereen haalbaar tempo. En met tussenstop 

voor vochtinname. 

Iedereen welkom! Fiets in orde? Fietshelm en 

hesje verplicht. Nieuwe fietsers krijgen een 

flitsend Okra-hesje.  

 

  

 

 
 
 

Petanque en spelletjes woensdag 8 en 22 oktober  - 14 uur - Lariksdreef 

Binnenkort eindigt ook ons petanqueseizoen. We spelen nog twee keer en daarna schakelen we over 

op koersbal in de Vlaamse zaal. Als u niet met de ballen speelt, kunt u ondertussen in het wijklokaal van 

de Lariksdreef wel rummikub of iets anders spelen. Warm, droog en nog heel goedkoop iets drinken.   

Geraakt u er niet op eigen kracht?  Geef dan een seintje aan een bestuurslid.  

 

 

  

 

 

Levensvraagje   Waarom neemt er toch iemand op als ik een verkeerd nummer ‘draai’? 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Soepmemorial’  
dinsdag 4 november – 14 uur  
Vlaamse zaal 

We herdenken vandaag de overledenen uit onze 
familie, vriendenkring, Okra.  
 

We maken het even stil en verwarmen geest en 
lichaam bij enkele teksten, een zacht muziekje, 
een kom soep en een boterham. En misschien nog 
een pintje, een tafelspelletje en een babbeltje, … 
Een rustige herfstmiddag. meer moet dat niet zijn. 
 

Hebt u een geschikte tekst of 
wenst u zelf iets voor te lezen? 
Laat het ons weten. 
  

Maakt u graag een pot  
soep om te delen? 
Laat het weten aan Leona.  
Hebben we te veel soep, dan vriezen we ze in voor 
de wandeling van 20 november. Wij zorgen voor 
brood en wat erbij hoort. Daarom weten we graag 
of u komt of niet? 
 

Inschrijven tot en met 10 oktober.  

Betaal 5 euro aan Nancy/Leona of met een over-
schrijving. Die centen krijgt u terug  bij de maaltijd. 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

maandag 26 januari 2026 – 14 uur 

Koningin Elisabethzaal Antwerpen 

De concerten aangeboden door Okra zijn altijd 
super.  Het Orfeo Ochestra brengt ons weer 
een prachtig lichtklassiek concert.  

Januari is nog even, maar we schrijven best zo 
snel mogelijk in. Voor betere plaatsen. Vorig 
jaar was het uitverkocht. 

32 € OKRA-leden, nog-niet-leden 42 €.  
Vervoer tram 2 of 3 spreken we nog af. 

Inschrijven tot en met 4 november  

 contant bij uw wijkverantwoordelijke of 
bij Nancy/Leona  of  

 door overschrijving naar onze Okra-
rekening . Vermeld ‘concert’ + uw 
naam/namen. 

Ontbijt - donderdag 20 november - vanaf 9 uur - De Kaekelaar - 12 € 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de  Seniorenadviesraad  tijdens de seniorenmaand  

voor alle 65-plussers een 5G-ontbijt:  Gezond, Genoeg, Gezellig, Goedkoop, Gemeente.  

Zit u graag samen aan één grote OKRA-tafel, schrijf dan vlug in bij uw wijkverantwoordelijke, 

bij Nancy/Leona of door overschrijving op onze rekening.  

Info over de andere activiteiten in de seniorenmaand krijgt u in een aparte brochure.  

Voor deze activiteiten schrijft u rechtstreeks in, niet via onze Okra. 

“ ’t Is weer voorbij die mooie zomer,  
die zomer die begon zowat in mei,  
Ha, je dacht dat er geen einde aan kon komen, 
Maar voor je ’t weet is heel die zomer al weer lang voorbij … ”   
                               (1973, Gerard Cox) 
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Groeten uit Lanaken  
Donderdag 11 september vertrokken we met 28 en een bang hartje 
naar Lanaken voor onze actieve vakantie. Dat bang hartje gold vooral 
voor het weer. De voorspellingen waren allesbehalve zonnig. 

Na een lekkere lunch wandelde een deel van de groep naar de 
middeleeuwse waterburcht Pietersheim. En na het avondeten (met 
een paar tafels heel luidruchtige noorderburen) volgde een zak-
lampwandeling. Net voor het einde vielen de eerste druppels als 
voorbode van nachtelijke stortbuien. 

Vrijdag hebben we de fietsers al vroeg uitgewuifd. Voor de 
thuisblijvers was er zitdans en stoelturnen. Dat kon buiten op het 
terras, tegen de weersverwachting in! Met een dans op “Guten 
Morgen Sonnenschein” begon een uurtje bewegen op muziek. Met 
stokken, elastiekbanden en stressballetjes maakten we spieren en 
gewrichten los, oefenden we op ademhaling en concentratie. 

Voor “de kabouterwandeling” in de namiddag kregen we een 
bundeltje mee met puzzels en een zoekblad. De oplossing lag voor 
de hand: OKRA AKTIEF. Na het avondeten konden we genieten van 
livemuziek of was iedereen vrij om iets anders te doen. 

De zon bleef heel de dag van de partij. En geloof het of niet, we 
hebben dit ook zaterdag en zondag herhaald. Perfect getimed door 
onze reisleiding Nancy, Marc en Ludo! 

Zaterdag toerden we na de ochtendgym naar Hasselt. Op zitbanken 
aan de muur van de oude gevangenis aten we een lunchpakket. 
Daarna ging het te voet richting stadscentrum. Na een terrasje voor 
koffie, thee of iets straffers bezochten we het begijnhof. En twee 
kerken met mooie glasramen, beelden en computerschermen. De 
vieringen worden er gestreamd, zodat je de viering ook thuis of in de 
kliniek kan volgen. Na nóg een zonnig terrasje ging het terug richting 
hotel. We zaten nog maar nét op de bus of het begon te regenen.    

’s Avonds organiseerde het hotel een quiz. De niet quizzers konden 
in de bar napraten, alle dranken gratis (zoals elke avond). 

Zondagochtend moesten we de stoelen van het terras eerst 
afdrogen, want ’s nachts had het zwaar geonweerd. Iemand 
presteerde het om op een kussen te gaan zitten dat buiten was 
blijven liggen … Al terug een droge broek Mai? 

In de namiddag dook één groep het zwembad in voor hydrotraining 
(geleid door Nancy) en een waterpolonaise. De anderen speelden 
petanque. Herman hield de score bij en kreeg er grijs haar van.  

Zondagavond: bingo, tafelspelletjes en nog wat napraten in de bar. 

Maandag 15 september. Na het ruime ontbijtbuffet was het tijd om 
in te pakken en huiswaarts te keren, richting regen. Dat werd even 
aanpassen, want tijdens ons verblijf in Lanaken was de zon (overdag) 
alle dagen letterlijk en figuurlijk aanwezig!   
                                                                                                               (Rita VT) 
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Dag 1. Vrijdagochtend 12 september. We staan paraat om 

aan onze eerste fietsdag te beginnen. Het weer zit zeker mee 

deze 3 dagen. Wind wolken en de zon doet haar best. We 

komen langs heel kleine pittoreske dorpjes. Ook een paar 

keer gebruik gemaakt van het veerpont.  Altijd leuk. Een trip 

met veel bollekesbomen (maretak). 
 

Dag 2. Tochtje in 2 delen. 

Voormiddag, een toer omgeving Lanaken. Prachtig door de 

bossen. Toen reed er eentje lek, dat stond niet op het 

programma. Maar ons superteam stond paraat. Dank! 

Namiddag naar de leuke drukte in Maastricht. Terrasje. Bijna 

figureerden we in een nieuwe  aflevering van Flikken 

Maastricht:  Jan en Greet gingen een dame-met-bananen 

overvallen, want al 3 dagen geen bananen in het hotel ! 
 

Dag 3. Tocht naar Tongeren.   Prachtig weer en toch iemand  

nat tot onder haar 

armen ...  Hèèl mooi 

fietsen tussen de  vel-

den.  We konden on-

gelofelijk vér zien en 

genieten van mooie 

landschappen. Ook  ‘t 

verhaal van de ver-

geten handtas is goed 

afgelopen.  
 

Dank aan Ludo. Het 

was top! Met een 

toffe ploeg. En met 

veel leuke weetjes en 

verhalen. 
             (Greet) 

 

 

Groeten uit Lanaken                                   
van uw verslaggeefster   
in het peloton 
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van een zoontje. En anders dan toen nog verkondigd 

werd,  kon een vrouw wél opnieuw zwanger worden 

terwijl ze borstvoeding gaf. En dus volgden er heel 

snel nog twee meisjes. Kort daarna verongelukte 

haar man en stond Mai er op haar drieëntwintigste 

alleen voor, met drie kinderen!  

Nog een Jos 
Twee jaar later is Mai dan getrouwd met haar eerste 

lief, ook een (Jozef) Jos. Samen kregen ze nog een 

zoon. Jos overleed in 2018 na een hersenbloeding. 

Mai heeft nu acht kleinkinderen en vier achter-

kleinkinderen. Dat houdt haar in beweging en jong 

van geest. Wie haar bezig ziet, zou nooit vermoeden 

dat ze van voor de oorlog is. 

En nóg een Jos 
Linda was vierentwintig toen ze trouwde, ook met 

een Jos. Ze woonden eerst aan de Van Havrelaan en 

verhuisden vijftig jaar geleden naar Bloemendaal, 

met zicht op de vaart. Ze hielden het bij één zoon en 

één dochter. Haar zoon Hanjo heeft zeven dochters. 

En nadat hij opnieuw trouwde met een in België 

wonende Rwandese studente verpleging kwam er 

voor Linda nog een plus-kleindochter bij. Net als 

Mai heeft Linda dus acht kleinkinderen.  

Rwanda 
Voor het ceremoniële huwelijk reisde Linda in 2022 

naar Rwanda, naar het dorp van haar schoondoch-

ter, in een regio waar in 1994 heel veel mensen ver-

moord werden, ook tien Belgische blauwhelmen. 

Jos overleed in september 2021, hij werd tachtig en 

had al een tijdje gezondheidsproblemen. Linda zelf 

huppelt nog kwiek rond, altijd goed gezind.  

Okra 
Linda en Mai kenden elkaar van in hun jeugd in Sint-

Lenaarts. Op een wandeling van onze Okra, net voor 

Corona, kwamen ze elkaar terug tegen. Mai was dan 

al lang lid bij Okra Cordula en daarvoor bij KAV, nu 

Femma. Linda leerde Okra kennen via een vriendin 

in Merksem, ongeveer vijftien jaar geleden, maar 

kwam snel over naar Bloemendaal. Op de vraag wat 

Okra voor hen betekent, is het antwoord: samen-

zijn, ontspanning, fijne activiteiten, fijne mensen. 

Dat horen we graag. Bedankt allebei.  
                            (martin) 
 

 

 

Ten huize van …  

We laten hier graag weer twee van onze rijpere leden 
aan het woord. ‘Rijper’ slaat niet zozeer op het bouw-
jaar of de blozende kaken, maar wel op levenswijsheid 
gekoppeld aan jong-van-hart, gezond boerenverstand 
en droge humor. Hun verhalen lopen door elkaar met 
opvallend veel punten van overeenkomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Een dweil 
Mai en Linda zijn twee boerendochters die al koeien 

konden melken voor ze de emmer konden dragen. 

Mai kwam piepen in Sint-Lenaarts (1938) als derde 

van zeven kinderen. Linda floepte eruit in Overbroek 

(1942) op een witte dweil. ‘Zo eentje met de 

Belgische driekleur’, voegt ze er droog aan toe. Op 

haar derde verhuisde het gezin Floren met vier van 

de zes kinderen naar een boerderij in Sint-Lenaarts. 

En toen Linda zeventien was gingen ze boeren in 

Schoten, op de hoeve aan de Botermelkdijk waar nu 

het bedrijf van tuinarchitect Wirtz gevestigd is. 

De nonnen 
Met enkele jaren ertussen liepen Mai en Linda 

school in Sint-Lenaarts bij de nonnen van Vorselaar. 

Een heel fijne tijd met een klassieke katholieke 

opvoeding, voor beiden gevolgd door een even 

klassieke loopbaan als thuiswerkende echtgenote. 

En allebei ook getrouwd met een Jos.  

Een Jos 
Mai begon er al aan op haar negentiende. Onder 

zachte druk van haar ouders huwde ze Jozef Caet-

hoven uit Schoten, werd al gauw zwanger en beviel 

 

    Linda Floren    en     Mai Vermeiren 
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Okra Sport+  

In het OKRA-lidgeld zit de premie voor een verzekering bij ongeval op weg naar/van of tijdens een activiteit.  

Maar als u deelneemt aan onze sportactiviteiten sluit u best aan bij Okra-Sport+. Zo bent u ook extra 

verzekerd als er iets misloopt bij het turnen, koersbal, fietsen, petanque, tai chi, bowling, kubben, …  

Bedrag: 12 euro voor heel 2026.  Betalen = samen met uw lidgeld. Maak zelf de optelsom!  

Alle Vlaamse ziekenfondsen betalen het lidgeld voor Okra Sport+ terug!  Wij geven u het aanvraagformulier, 

ingevuld en klaar om in te dienen. ‘Ziekenkasklevertje’ erop en binnenbrengen bij uw ziekenfonds! 

Hoe en wanneer lidgeld en Okra Sport+ betalen?  

Uw wijkverantwoordelijke komt in november bij u langs. U betaalt contant en krijgt een betaalbewijs.  

Of u betaalt contant aan Nancy/Leona tijdens een activiteit in de Vlaamse zaal. U krijgt een betaalbewijs. 

Of u schrijft het bedrag over naar Okra Bloem (pagina 1). Graag voor einde november. Vermeld uw 

naam/namen + ‘lidgeld’ en/of ‘sport’. 
•  

Nieuw lid?  Wie aansluit na 1 september betaalt ineens voor 2026 en krijgt de rest van 2025 gratis. En  

wie voor het eerst aansluit bij OKRA en lid is bij de CM krijgt 

van de CM 10 euro (20 voor leden met verhoogde tegemoet-

koming) van het OKRA-lidgeld terug.  

 

 

 

Okra-lidgeld 2026 

Een jaar vliegt voorbij, we 

moeten het u niet vertellen. En 

dus is het stilaan weer tijd om 

het Okra-lidgeld voor 2026 te 

betalen. Zo blijft u lid van de 

grootste seniorenvereniging van 

het land én bent u verzekerd bij 

ongeval op onze activiteiten. En 

vooral: bij Okra krijgt u toch 

waar voor uw geld? 

 
 
 

Dit zijn de lidgeldbedragen 2026 

✓ 33 € voor één persoon (= +2 €) 
✓ 56 € voor alle personen in één gezin (= +4 €) 
✓ 13 € voor de bewoner van een woonzorgcentrum  

+ 13 € voor de nog thuiswonende partner (= +1 €) 

Van deze bedragen blijft er slechts 6,5 € in het plaatselijk  

trefpunt, in Schoten dus. De rest gaat naar ‘Brussel’.  

OKRA Bloemendaal-Elshout heeft naast eigen leden ook nog 

plusleden, ingeschreven in een ander OKRA-trefpunt (meestal 

Cordula). In overleg met Cordula betaalt een lid van Cordula aan 

ons 7 euro per jaar en geniet van alle voordelen. En omgekeerd. 

 

Onlangs ontving Apotheek Bloemendaal de 
sticker “Schoten Toegankelijk” uit handen 
van Rik Lavrysen, voorzitter van de gemeen-
telijke gehandicaptenraad. Voor de foto zat 
apotheker Jeroen even in een Okra-rolstoel.  

Vraagt u zich terecht af: ‘Toegankelijk met zo’n trapje?’  Wel, er 
is rechts achter de fiets een zachte helling met een goede 
leuning (zien we niet want er stonden auto’s geparkeerd). De 
schuifdeur opent automatisch, er is geen drempel en ook 
binnen is alles vlak als een biljart en met ruime doorgangen. 

De meeste apotheken in Schoten scoren goed, maar bij kine- 
en dokterspraktijken is er nog veel werk aan de winkel.  
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Blauw bloed  

Welke verhevenen des volks uit 

België en Nederland zitten  hier 

verscholen in de letterklutsen?   

We zoeken telkens 2 woorden. 

IK PLOF INNIG  

K _   _   _   _   _         

              _   _   _   _   _ 

MALLE LAXEERWIND 

W _   _   _   _   _      

_   _   _   _   _   _   _   _  R  

HOPENDE LIBEL  

D _   _  P _   _   _   _  

                 _   _   _    _    

 

 < Telraampje 

Plaats  de  cijfers 1 tot 9 
zó dat de optelsom in 
elke kolom en elke rij 
klopt. Elk cijfer mag u 
maar 1  keer gebruiken. 

 

 

 

  7  = 12  

 5   = 19  

   4 = 14  

 = = =    

 8 22 15    

       
 

Vitamientjes  

✓ Ik ben op een leeftijd dat mijn lichaam mij voortdurend laat 

weten: ‘Dat had je gisteren beter niet gedaan.’ 

✓ Zij: Ge bedriegt me met de buurvrouw. - Hij: Waarom denkt 

ge dat? - Zij: Haar man had gisteren uw onderbroek aan. 

✓ Ik merk dat ik met de jaren alleen maar sterker word. Als ik 

nu ga winkelen kan ik wel voor 150 euro boodschappen 

dragen en vroeger lukte dat nooit. 

✓ Soms hebben mannen met een bierbuik  een ‘sneeuwwitje-

complex’: achter de hoge berg zien ze het dwergje niet meer. 

✓ Vanmorgen, in de douche, kreeg ik plots pijn aan mijn borst. 

Ik keek naar beneden en ... ik stond op mijn tepels. 

wandeling  Rivierenhof   

23/09/2025 
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De cinema  -  woordzoekertje 

Vorige week, bij het begin van de herfst, overleed de 

Italiaanse filmdiva Claudia Cardinale. Ze werd 87.  

Onder de foto vindt u namen van andere filmlegendes.  

Schrap in het raster hier beneden hun familienaam.  

De namen staan in alle richtingen.  

Als u alles geschrapt hebt, kunt u met de overgebleven 

letters de volledige naam van een andere diva vormen.   

Die resterende letters staan al in de juiste volgorde. 

 

O L I O B E R G M A N 

S Y V I N O T R U B A 

R C A R D I N A L E D 

O E H D P E C K D A R 

G H A N F I R A H S E 

E L P M E T V V P T M 

R A S T A I R E I W M 

S N L L S A D N D O U 

 Z K A Y E N E R O L 

L A N C A S T E R D P 

 

Hier klopt iets niet, zei de   C  _   _   _   _   _   _   _    _    _  . 

Afslanktips, daar ben je   _   _   _   mee. 

De chirurg naaide hem een   _   _   _   aan. 

Ik heb dringend een bril nodig, want  

ik zie steeds meer mensen met twee   G  _   _   _   _   _   _    _    _  . 
 

T R A I F                   

V 
 

K                   

E E                   

N T H A S          A       

 

Ezelsprong   Zoek de juiste beginletter en ga met 

de klok mee telkens 3 stappen verder (= 2 vakjes overslaan). 

Tip: scholen 

d
o

k
t

e
r

 

okra 
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Inschrijven of niet ? 

Alleen voor volgende activiteiten ‘moet’ u zich inschrijven. 

Bij alle andere activiteiten zien we u wel (of niet) verschijnen, altijd welkom! 

21/10    mosselen         25 euro  

23/10    crea knutselen   gratis  

30/10    toneel         10 euro         inschrijven  tot en met  vrijdag 10/10 

04/11    soepmemorial        5 euro  

20/11    seniorenontbijt   12 euro  

26/01    nieuwjaarsconcert     32 euro    =  inschrijven tot en met  dinsdag 04/11 

 

Lidgeld 2026  –  Betaal als het kan voor einde november of ten laatste tegen sinterklaas. 
 

OPLOSSINGEN 

De cinema  = Olivia De Havilland 
Blauw bloed  = Koning Filip / Willem Alexander /  

    Delphine Boël 
Ezelsprong  = herfstvakantie 
Dokter  = cardioloog / vet / oor / gezichten 
Telraampje  = 273 / 568 / 194 
 

“ Hoe word ik een leuk oud mens  ? “ 

Een boek met zo’n titel konden we in de boekhandel niet laten liggen. En wat na de titel komt, 

is beslist ook de moeite waard om te lezen. Kwestie van onszelf een spiegel voor te houden. 

Oud worden gaat of ging vanzelf, maar klagen en zagen we niet te veel? Tellen we nog wel 

mee? De auteur Kolet Janssen bekijkt ons van binnen en van buiten, in de maatschappij van 
vandaag. Ze doet dat in een heldere taal, met veel humor en nuchterheid. 

Het boek heeft een handig formaat, telt 174 pagina’s en kost 22,5 euro. Misschien hebt u nog 

de kortingbon voor de Standaard Boekhandel uit het Okra-bonnenboekje van vorige maand? 

Of nog beter: u kan het hier winnen. De prijsvraag is eenvoudig: 

Hoeveel keer komt “Jos” voor in het gesprek met Linda en Mai ? 

Mail uw antwoord aan okrabloem@gmail.com of sms aan 0474 30 76 49 voor 10 oktober. 

Vermeld altijd uw naam! Een koppel = elk afzonderlijk antwoorden  = 2x kans. 
 

Op 21 oktober (“mosselen”) trekken we uit de juiste antwoorden een winnaar. 

Wandeling Rivierenhof – 23/09/2025   >   

 “Naakte danseressen” in de rozentuin.  

Sommige delen van dit beeld zijn gladder dan de rest.   

 

mailto:okrabloem@gmail.com

