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Nieuwsbrief november 2025 
 

Wijsheid is weten  
wat je wil en wat je nodig hebt. 

 
Geluk is weten  

wat je moet vasthouden en wat je moet loslaten. 
 

 
We duiken stilletjes aan de winter in, maar voor het jaar ten einde is hebben we nog 

een paar mooie activiteiten. 
 

Dinsdag 25 november Verteltheater “De Hemel op Aarde” 

Het verhaal van Peter die worstelt met de plotse dood van zijn vrouw, tot haar beste 
vriendin op bezoek komt. 

Het verhaal onthult ook een mysterieuze plaats van waaruit de overleden Linda haar 
man observeert. Is dit de hemel … of iets anders? 

Regie: Paul Houwen. 
Een ontroerend en humoristisch verhaal. 

 
Inkom: 8 euro 

Inschrijven bij je contactpersoon. 
 

November is ook de maand van de senioren. 
Tradietiegetrouw worden alle tachtig en negentigjarigen verwend met een presentje. 

 
Wie weet … misschien krijgen ze dit van Sinterklaas … 

 

Zaterdag 15 november Seniorennamiddag in de Burcht. 
Een gezellige namiddag met koffie, taart en goeie muziek. 

Een organisatie van Samen Gistel. 
Inkom: 5 euro, aan de deur te betalen of overschrijven op BE21 7330 6454 1103. 

Of aanwezigheid melden bij Marc Monstrey, 0494 87 31 83 
 

Zie bijgevoegde uitnodiging. 
 

Donderdag 20 november Rock+plus in zaal Zomerloos. 
Er is nog volop plaats. 

Inkom: 15 euro. 



 
Column van een jong gepensioneerde. 

 
Robert Redford, Claudia Cardinale, Mrs Bouquet, Lange Pol en Diane Keaton. 

 
Zeer mooie iconische schermhelden van onze jongere jaren vallen gelijk bladeren, 

precies in het refrein van de najaarszomer en de intredende herfst. Spontaan denk je 
dan, de films en hun artiesten, ze waren toen toch zoveel beter.   

Maar nee, ondertussen hebben we toch ook heel wat blinkende schermsterren, 
Matthias Schoenaerts, Charlotte Vandermeersch, Nathalie Broods, mijn achternichtje 

Joke Devynck en de bende van de Nonkels en die van de Chantal-crew.  Kunnen die 
op tegen die legendes? Toch zeker in de voetsporen vàn en Matthias is inmiddels 

zeker een wereldster. Blijkbaar wordt inmiddels in deze illusie-wereld ook de 
bankschroef er op gezet en moeten gerenommeerde namen zwichten en gaan 

ploeteren in minder respectabel werk en dit door het nietsontziende oordeel van de 

harde kijkcijfers en de geldmachine er achter. Tom Waes, het kanon, blijft 
overeind, alhoewel ik er een Antwéérps pretentieus, profijtelijk en voyeuristisch 

kantje aan vind. Er blijft dan één grote zekerheid, K3. Kinderen die nu volwassen zijn 
gaan nostalgisch vol uit de bol en schreeuwen hun kelen schor voor drie tantes. Toch 

schitterend dat oudere kinderen zo spontaan, ontspannen en gelukkig kunnen 
ontladen met zowaar kinderliedjes, het zal gouden Gertje worst wezen. 

Gelukkig won de schimmigste schermspeler het nobelste niet maar gaat hij straks 
i.p.v. Israël naar het songfestival voor Slovenië, we verschieten in niets meer want 

wat mag je nog geloven van wat je op het scherm krijgt?! Ook deze oorlog gaat hij 
“winnen” hahaha. Geniet met volle teugen van de leaves ofte het kleurrijk vallend 

blad. 
 


