SPEECH VAN ALBERT TER GELEGENHEID VAN DE RECEPTIE

50 jaar OKRA Sint-Bernadette Mortsel — Edegem (?)

KBG is toen opgericht als parochiale vereniging St.Bernadette. Onze parochie strekt
zich uit over het grondgebied van twee gemeenten; Mortsel en Edegem Collegewijk).
Meer dan 70 van onze leden woont in Edegem ( op zich is dat al een respectabele
ouderenvereniging).

We hebben een vertegenwoordiging in de ouderenadviesraden van Edegem en in die
van Mortsel.

Heel belangrijk om onze titel zo te voeren is het feit dat we zowel van Mortsel als van
Edegem subsidies ontvangen (dit blijft best binnenkamers om de wrevel die daar over
heerst in sommige Edegemse ouderenverenigingen niet verder aan te wakkeren).

Geachte heer burgemeester .... , geachte heer .... van OKRA bij sommige Edegemse
ouderenverenigingen Vlaanderen (?), beste collega’s van OKRA Sint-Bernadette, beste
svmpathisanten:

Van harte welkom op onze feestelijke - zeggen we maar - gouden receptie naar
aanleiding van ons 50 jarig bestaan.

Zoals jullie weten is OKRA Sint-Bernadette een grensoverschrijdende organisatie. Een
regio

(welke precies?) van Mortsel en Edegem werken, naar de aloude christelijke gedachte,
broederiijk samen.

We kunnen hier moeilijk over Regio of gewesten spreken. Het gaat hier meer over een
spontane samenwerking tussen onze trefpunten die ontstaan is door elkaars leden toe
te laten tot de aangeboden activiteiten.

in om het even welke gemeente, en zeker in een stad vooruit, viert er jaarlijks wel
minsiens één vereniging een jubileum. Deze jubileumjaren kunnen perfect aangegrepen
worden om de geschiedenis van de vereniging even in de kijker te plaatsen.

Na 50 jaar valt er natuurlijk veel te vertellen, logisch dat we ons beperken tot een kort
overzicht.

Onze organisatie werd opgericht als lokaal trefpunt van de Kristelijke Beweging voor
Gepen-sioneerden (KBG).

De eerste geschriften en erkenning door het gemeentebestuur van Mortsel dateren van
31 decem-ber 1965. Gepensioneerden zijn geduldige mensen, vandaar dat we om
diverse redenen gewacht hebben om het 50-jarig bestaan te vieren.

Ons lokale trefpunt werd opgericht onder impuis van de toenmailige pastoor mi. De
Laet.

Begin de jaren 50 van de 20° eeuw, kwamen er jonge gezinnen wonen in de wijk Hof
Van Rieth.

In den beginne werden diverse activiteiten georganiseerd waaronder de “meifeesten” en
“schatten op zoider”. De meeste aanwezigen zullen zich de “schatien op zoider” nog
nerinneren, het waren a.n.w. feestdagen voor de parochie. Van heide en verre kwam
men naar de veiling van de binnen-gebrachte goederen. (waar ging de opbrengst
naartoe?)

Naar de parochiale werken en bouwfonds kerk.

Enkele sleutelfiguren uit de beginperiode mogen wel even vermeld worden:

- wijlen Maria Verschueren nam ons trefpunt geruime tijd onder haar hoede, z
niet enkel

was



voorzitster maar ook een tijd secretaresse.
- Luc Verbruggen was dan weer een drijvende kracht bij de sportactiviteiten. Onder
impuls van
Luc werd in 1989 de wandeigroep opgestart, en in 1990 de wekelijkse turnlessen.
Zijn echt-
genote, Liliane Snel was de eerste lerares. Zij heeft dit bijna een kwart eeuw
volgehouden.
- in 1991 kwamen de fietsers aan hun trekken, met dank aan Jos Van der Schueren.

We kregen, na onze officiéle erkenning als vereniging, een vertegenwoordiging in de
ouderen-adviesraad van Mortsel en in de Seniorenraad van Edegem.

Bij een onderzoek naar de kwaliteit van de Sportverenigingen in Vlaanderen door
BLOSO worden wij 5 sterren toegekend (2006) die dan naast ons logo mogen prijken.

Eind de jaren 80 nam de regering Martens maatregelen die het mogelijk maakten voor
55+ om vervroegd uit het arbeidscircuit te stappen. Die vervroegde pensioneringen
gaven een boost aan het verenigingsleven van de rijpere personen. Velen sloten zich
dan ook aan bij ons lokaal trefpunt.

Stapsgewijs werden meer activiteiten georganiseerd. Meegaand met de eigentijdse
aanpak groeide de behoefte om te sportelen: 50 plussers aanzetten om te sporten, bij
voorkeur in clubverband.

- Conny Roelandts nam intussen de leiding over als voorzitster.
- Hugo Hosteaux werd in 2003 bij de betuursverkiezingen aangestelt als de
verantwoordelijke voor de sport. Onder impuls van Hugo hebben we
leren lijndansen en hebben we de curiing op tapijtcurling onder de knie gekregen.
Wekelijks kregen we onze tempowandeling, en jaarlijks wordt er nu een fietsvakantie
georganiseerd.

leder dinsdag hebben we een clubnamiddag (sinds wanneer?). Daar kunnen onze
leden genieten van een gezellige babbel bij een drankje. De geinteresseerden kunnen
kaarten, handwerken, scrabblen of zich bekwamen in volksspelen of een
gezelschapsspel zoals rummikub.

Het culturele accent mag uiteraard niet ontbreken. Momenteel hebben we maandelijks
een culturele excursie.

Een rode draad in de geschiedenis van ons trefpunt zijn de zomerspelen die ingericht
worden

in Zandhoven. Het ziin spelen en sportprestaties tussen een twintigtal OKRA-trefpunten
van de provincie. De leden van OKRA Sint-Bernadette namen 15 maal deel, en we
wonnen 7 maal. Een prestatie die we waarschijnliik danken aan het feit dat we
grensoverschrijdend strijden.

Zijn deze zomerspelen in 2011 gestopt? In 2012 laatste keer.

Oh zeker, in feesten zijn we ook sterk. Ons trefpunt is een voortrekker met de jaarlijkse
zoektocht gevolgd door een BBQ, onze quiz en mosselfeesten. Vanzelfsprekend
hebben we ook een kerst- en lentefeest, en moeder- en vaderdag wordt niet vergeten in
tegenstelling tot sommige scholen. Dit alles met dank aan Guy Verhemeldonck en ziin
team



De Kristelijke Beweging voor Gepensioneerden vierde in 2006 haar vijftigste
verjaardag. Een aanleiding tot het kiezen voor een meer hedendaagse naam. Sindsdien

noemen we OKRA.
( open, kristelijke, respectvolle en actieve beweging )

Ons trefpunt telt momenteel 250 leden. Het bestuur wordt waargenomen door een

triumviraat:
Conny Roelandts, Hugo Hosteaux en Guy Verhemeldonck.

In 2007 werd OKRASPORT Sint-Bernadette Mortsel - Edegem door de stad Mortsel
erkend als sportvereniging met een vertegenwoordiging in de sportraad.

Beste mensen, het bestuur van OKRA Sint-Bernadette is fier op de waarden waarvoor
onze organisatie staat en het resultaat dat men na 50 jaar bereikt heeft.

Namens het bestuur wil ik ook al onze leden danken. Zonder jullie engagement en de

gedrevenheid waarmee tal van onze leden bepaalde taken op zich nemen, zouden wij
niet het levendig trefpunt zijn dat ons kenmerkt.






