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WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN:

Momenteel zijn nog niet alle lidgelden voor 2026 binnen en nieuwe leden zijn nog steeds
van harte welkom! Daarom deze warme oproep: kijk eens in je vriendenkring of je omgeving,
ken je iemand die 55+ is en eventueel lid zou kunnen worden : spreek hem/haar aan, vertel
over Okra en maak op die manier reclame voor onze vereniging. Vertel zeker over de vele
activiteiten die Okra voor haar leden organiseert: de wekelijkse sporten als kubb, pétanque,
korte en lange fietstochten, kaarten en lijndansen genieten veel bijval; daarbij 3 verzorgde
koffiefeesten, 2 dagreizen en een maandblad... voor elk wat wils dus.

Wij hopen dat elk lid zich thuis voelt in onze vriendengroep en dat wij hen vaak zullen zien
op onze activiteiten.

PROFICIAT:

Aan alle OKRA-leden die in de maand februari jarig zijn, wensen we een gelukkige
verjaardag. En denk erom: het zijn niet de jaren in het leven die tellen, maar wel het leven in
de jaren!

KOMENDE WERKING:

24 maart: Paasfeest ( zie verder).
31 maart: verbroedering Ravels.
14 april: voorjaarsreis ( zie achterzijde).

Noodzakelijke prijsverhoging: om onze kas niet te zwaar te belasten, zien we ons
genoodzaakt om ook de prijs van de drankbonnetjes te verhogen: voortaan zullen ze
verkocht worden aan 1,25€ per stuk.

Goed nieuws is dan weer dat het gratis drankbonnetje bij onze koffiefeesten blijft! Ook de
tombola blijft tot nog toe onveranderd: dezelfde prijs per lot, dezelfde mooie en vele
prijzen!

Voor het komende Paasfeest is al bekend: voor 20€ kunnen we lekker eten en krijgen we
muzikale ontspanning: Jos Truyens brengt ons meezingers met begeleiding op gitaar. Wat er
te eten is, weten we nog niet precies, maar we zorgen ervoor dat het lekker is en mét toetje!
In de nieuwsbrief van maart krijg je alle details.



VOORIJAARSREIS: 14 APRIL 2026.
ABDIJ VAN MAREDSOUS + DINANT (boottocht op de Maas)

07.30 u. Vertrek kerk Ravels.

10.15 u. Ontvangst met een kopje koffie en gebakjes in de cafetaria van het
St.-Jozef Onthaalcentrum in de Abdij van Maredsous.

10.45 u. Bezoek aan de Abdij van Maredsous: met een gids vertrekken we vanuit het
onthaalcentrum op een ontdekkingswandeling van de geschiedenis, cultuur en
architectuur van de in 1872 gestichte benedictijnenabdij van Maredsous. De gids
leidt ons van het onthaalcentrum naar de kerk, het klooster, de tuin van de
monniken en het kerkhofje en we ontdekken aan de buitenkant de bijgebouwen die
deel uit maken van het verleden en heden van de abdij.

12.15 u. Middagmaal in de abdij van Maredsous bestaande uit:
- aperitief: kwart pint Maredsous blond met traditionele kaas.
- varkensgebraad met champignonsaus, gratin dauphinois en gestoofde
seizoensgroenten.
- dame blanche ijs (2 bollen).
Een glas wijn en water op tafel tijdens de maaltijd en koffie bij het dessert.

+/- 14.00u. — 16.00 u.: Toeristische rondvaart in Dinant
Ontdek vanuit het stadscentrum van Dinant de mooiste bezienswaardigheden van
de Maasoevers: de beroemde Bayard rots,het monumentale Karel de Grote viaduct,
het Liefdeseiland (zo genoemd door de beroemde schilder Félicien Rops), de Sint-
Jansbrug over de Lesse. Voorbij de sluis van Anseremme varen we door het meest
natuurlijke stroomgebied van de Hoge Maas. Hier kunnen we de oude priorij van
Anseremme bewonderen, steile groene hellingen en vooral het prachtige kasteel en
de rotsen van Freyr, het grootste Belgische klimmassief.

18.00 u.: Koffietafel in Gasthof ‘Delicia’ te Zichen-Zussen-Bolder:
- 3 belegde broodjes met kaas/hesp + 1 punt taart + koffie a volonté.

+/-20.30 u.: Thuiskomst.

Prijs: 100€ per persoon, alles inclusief :
bus, boottocht ,fooien en toegangsgelden en alle maaltijden zoals hierboven beschreven.

INSCHRUUVEN KAN BIJ JE WIUKMEESTER OF DOOR OVERSCHRIJVING OP HET BANKNR:

BE 02 9731 4813 9040 VAN “OKRA TREFPUNT RAVELS” MET VERMELDING VAN “ REIS
MAREDSOUS + NAAM + AANTAL PERSONEN”. VOLGORDE VAN INSCHRIJVEN BEPAALT OF JE
MEE KAN!

BEWAAR DIT BLAD, DAN HEB JE ALLES WAT JE MOET WETEN BIlJ DE HAND!



