
NIEUWJAARSFEEST 5 FEBRUARI 2026 

 

Iedereen werd er verwacht rond de klok van 12 uur om een laatste keer het nieuwe jaar in 

feestzaal ‘Ter Biest’ mee te maken. 

Maar … om half twaalf zat de receptiezaal al aardig vol. 

Het was er een aangenaam geroezemoes en iedereen was er op gevierd om er een 

sfeervolle dag van te maken. 

Bij het binnenkomen kreeg iedereen al een glas aangeboden en ook hun tafelnummer (met 

dank aan Caroline en Heidi). Op deze manier kon elkeen rustig genieten van de 

verschillende hapjes en drankjes. 

Een uurtje later werden we door madame Agnes vriendelijk verzocht om aan te schuiven aan 

de mooi gedekte eettafels. 

Maar voor er met het menu kon gestart worden, kwamen enkele mensen aan het woord. Het 

was een wat speciaal woordje want er gebeurde een wissel van de wacht in ons team. 

Eerst kwam Robert aan het woord. Hij schetste kort de vele jaren 

waar hij als voorzitter/ teamleider fungeerde. Hij benadrukte dat hij 

daarin steeds kon rekenen op de medewerking van de 

bestuursleden/ teamleden, losse medewerkers ….                

Bedankt Robert en we zijn blij dat we verder nog beroep op jou 

kunnen doen om bepaalde zaken verder te ondersteunen. 

Nadien was het de beurt aan de kersverse teamleider Martin. In zijn 

woordje prees hij ook het vele werk, ook achter de schermen, van 

Robert. Als dank kreeg Robert een geschenkbon aangeboden en zijn 

echtgenote Martine een bloementuil. 

Martin schetste ook kort hoe hij lid werd van OKRA en hoe hij 

stelselmatig nieuwe taken kreeg toegewezen door nu en dan 

eens simpelweg ‘JA’ te zeggen op de vragen. Van OKRA-lid, 

naar fietsverantwoordelijke, teamlid, medeverantwoordelijke 

spelnamiddag, … om uiteindelijk de nieuwe teamleider te 

worden. Martin, we wensen jou alvast alle succes toe. 

Uiteindelijk begonnen onze maagjes serieus te knorren en 

konden we volop smakelijk eten van al het lekkers en de 

aangepaste wijnen. Eindigen deden we traditiegetrouw met 

een heerlijk dessert en een tasje koffie. 

Daarna werd het de hoogste tijd om, voor wie zin had, de beentjes te strekken.              

Op aangepaste muziek, zorgvuldig uitgekozen door onze DJ Danny, werd er nog heel wat 

gedanst en gepraat bij een lekker biertje, wijntje, frisdrank. 

Iemand verwoordde het daags nadien zo: ‘Het was andermaal een succesvol, warm en 

sfeervol feest waar iedereen zich thuis voelde’. 

Tot volgend nieuwjaarsfeest in????? (Jean Claude VT).  

 

Link foto’s Caroline N. -> https://photos.app.goo.gl/Ca58XbMBGRPyRYrW9  

Link foto’s Gilbert B. -> https://photos.app.goo.gl/Va56FWyF6VBRgpxs6  
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